
Den Aarden Kruik is al ruim 25 jaar de locatie voor arbeidsmatige ambulante
dagbesteding met klei en kaarsvet. Nog altijd ontstaan er nieuwe ideeën want
klei biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie. De kleikunsten worden met
liefde gemaakt en met enthousiasme verkocht door onze klanten. Kom eens
een kijkje bij ons nemen.
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Weet je iemand die affiniteit heeft met
schilderen, kleien, kaarsen maken, met
gereedschap overweg kan en dit wil leren
of gewoon leuk vindt? Dan is diegene van
harte welkom bij ons!

 Kom langs in onze winkel
Zoek je een origineel en handgemaakt
cadeau? Bezoek dan onze winkel. Hier
vind je onze eigen gemaakte en originele
producten en je steunt hiermee tevens
een goed doel.

Den Aarden kruik is open op:
Maandag en dinsdag 8.30 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur.
Woensdag van 08.30 - 12.00 uur en
van 13.00 - 16.00 uur.
Donderdag en vrijdag van 08.30 -
12.00 uur.

 

Volg ons op Instagram
@Pottenbakkerijboz

Volg ons op Facebook
@DenAardenKruik

Meer informatie?
Neem dan contact op met Esther
Schetters of Ilse van Wezel via 
T: 0164-289 254.
E: denaardenkruik@ggzwnb.nl

Adres
Pater Hermansstraat 1, Bergen op Zoom

ggzwnb.nl

Welkom bij Den Aarden Kruik

* Waar 'hij' staat, kan ook 'zij', 'die', 'hen' of een andere passende voornaam gelezen worden.


